
 
 

Terugblik ontmoetingsborrel 

 

Succesvolle ontmoetingsborrel Utrechtse diaconaal werkers 
 
Op een van de laatste zonnige dagen van deze zomer hebben we op donderdag 19 september 2024 
een gezellige borrel gehouden in de fraaie binnentuin van het huis van Dominicus in Oog in Al. Het 
was goed elkaar te ontmoeten en te spreken. We spraken onder andere over hoe we als diaconale 
organisaties kunnen samenwerken met de kerken in Utrecht om samen er te zijn voor de stad, juist 
nu!   
 
De volgende ideeën zijn genoemd:  

 Maak jezelf zichtbaar als organisatie in de kerk zelf, bijvoorbeeld door een presentatie te 
geven of een verhaal te delen tijdens de collecte.  

 Een activiteit met kerken ontplooien of nodig de kerken uit om langs te komen. 

 Organiseer diaconale acties in de kerk, bijvoorbeeld ieder jaar een ander project. 

 Werk als organisaties en kerken ook samen met het Buurtpastoraat en het buurtteam; zo is 
vaak praktische hulp te bieden. 

 Maak gebruik van de app ‘Geloven in Urecht’ of deel je oproep via de website van DNU. 
Maak ook kerken bekend met deze tools. 

 Betaalde krachten van organisaties zijn al bezig om kerken te betrekken. Hierin zouden we 
nog meer kunnen samenwerken. Idee hiervoor is bijvoorbeeld een gezamenlijke nieuwsbrief 
aan kerken. Ook kunnen we kijken of het mogelijk is in de PUP een bericht te plaatsen met 
info over het DNU. 

 

 

 


